
START 
Er is een oorlog ontstaan in het land waar je 
woont. De provincies hebben ruzie over de 
provinciegrenzen. De strijd is losgebarsten 

tussen het noordwesten en het zuidoosten. 

4 
De plaats waar woont wordt beschoten door 

granaatvuur, het huis van de buren raakt zwaar 
beschadigd. Je ouders zijn erg zenuwachtig en 

proberen te bellen met familieleden in de buurt 
Het telefoonnet is echter uitgevallen

8 
Je moeder en vader besluiten om te vluchten. Er 

is geen stroom meer en er is steeds minder 
water. Er wordt ook steeds meer geschoten. 

Maak een keuze wat je I meeneemt op de 
vlucht. Je kunt maximaal 5 artikelen meenemen.

11 
Je bagage is te zwaar, laat twee artikelen achter.

14 
Jullie vluchten naar familie in Den Bosch. Daar is 
het voorlopig veilig om te blij ven.  J e kunt hier 
even rusten. Van je familie krijg je er 1 artikel bij 
voor als je weer verder moet vluchten. Maak je 

keuze.

24
 Je moet overnachten in het open veld. Het regent 
en iedereen is erg moe. Sla een beurt over om bij 

te komen. Heb je een tent meegenomen dan slaap 
je beter. Als je een tent hebt dan mag je nog eens 

gooien.

22
 Jullie zijn weer lopend onderweg. Een 

vrachtwagen stopt. De chauffeur zegt dat als je 
geld hebt, hij je meeneemt naar de Belgische 

grens. Heb je geld en wil je dit geven, ga dan naar 
30 Heb je geen geld sla I dan een beurt over. Maak 

hier een keuze.

16 
De Noordelijken winnen terrein in de oorlog. Den 

Bosch is door hen veroverd. Het huis van je familie 
wordt doorzocht door vijandelijke soldaten. Je 

moet ze eten geven om verder te mogen. Heb je 
eten meegenomen, lever dit dan in, dan kun je 

verder gaan, ga anders 5 plaatsen terug.

25 
Een familielid sluit zich bij je aan. Dit stemt 

iedereen blij, ga 3 vakjes verder

30 
Jullie zijn aangekomen bij de Belgische grens. Het 
is er erg druk. Als je een paspoort bij je hebt dan 

moet je het laten zien en kun je de grens 
oversteken en doorgaan naar 40.



33 
Heel veel mensen zijn naar het Zuiden gevlucht. 
In de drukte raken jullie je kleine broertje kwijt. 

Sla 2 beurten over om te zoeken. Heb je een foto 
van hem, sla dan maar 1 beurt over om te 

zoeken. Hij blijft echter onvindbaar

36 Je probeert illegaal de grens over te steken, 
dit lukt dus je mag door naar 40.

40 Jullie zijn nu in België. Je wordt opgevangen in 
een vluchtelingenkamp, net over de grens.

44 
Het kamp is te vol. Er is een gebrek aan voedsel, 
water en medicijnen. Als je echter eten en water 

mee hebt genomen mag je door naar 48.

50
 Je ouders besluiten vanuit het kamp verder te 
trekken naar een land waar ze veilig zijn. Jullie 
hebben een oom die in Afghanistan woont. Je 

ouders sturen hem een brief om geld te vragen 
voor een vliegticket. Noem 3 dingen die je in de 

brief zou schrijven.

66 
Je kunt terecht in een klas waar je de Afghaanse 

taal leert. Ga 1 vakje verder.

55
 Het geld is er! Op vlieghaven Brussel kopen jullie 

een ticket met bestemming Afghanistan. 

60 Bij aankomst word je aangehouden. De 
immigratiedienst kan het er niet over eens worden 

of je mag blijven of niet. Gooi een dobbelsteen. 
Als je EVEN gooit mag je blijven. Als je ONEVEN 
gooit moet je teug naar België (naar vakje 48).

61 Je bent in Kabul. Je wordt doorgestuurd naar 
een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar krijg 
je onderdak. Je ouders hebben gesprekken met de 

mensen van het centrum. Daar hoor je dat je 
broertje veilig in een ander land zit, ga door naar 

62.

65 
Na 2 dagen worden jullie doorgestuurd naar een 

opvang- en onderzoekscentrum. Je ouders hebben 
nu weer regelmatig gesprekken. Van die 

gesprekken hangt het af of jullie mogen blijven.



67 
Na 4 maanden mogen jullie door naar een 

asielzoekerscentrum. Hier schijn je wel een paar 
jaar te moeten blijven. Sla 2 beurten over.

geld tent

eten water

foto's Nederlandse muziek

muziek instrument slaapzakken

Paspoort kleding

71 
Via de mensen van Vluchtelingenwerk 

Afghanistan kom je in contact met Scouting. Dit 
lijkt je wel een leuke hobby.

68 
Je hoort dat er een familielid van je in Nederland 

dood is. Sla van verdriet een beurt over.

69 
Een Scoutinggroep doet een activiteit op het 

centrum. Dat is leuk, je vraagt of je ook lid mag 
worden van Scouting. Dat mag, ga door naar 

eindpunt 

70 
Na het verblijf in het asielzoekerscentrum krijgen 

jullie een flatje toegewezen. Gelukkig is er 
iemand van Vluchtelingenwerk Afghanistan langs 

geweest. Die heeft het een en ander verteld 
over het verblijf in Afghanistan. Wat zou je 

willen weten over Afghanistan? 

Eindpunt
 Je bent lid van een Scoutinggroep in het land waar 

je heen gevlucht bent. Het is nog wel even 
wennen maar het went snel en je kunt de zorgen 

van alledag eventjes vergeten. 


