Buitendouche

Het is vakantie. Stuiter wil buiten slapen.
Bas Bos vindt het een goed idee en gaat
mee op avontuur.
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Het is al bijna donker. Ik heb het warm en lig in één
van de hangmatten bij het huis van Bas Bos. Ineens
krijg ik een idee. Ik loop naar Bas en Rebbel. “Mag

ik in de hangmat blijven slapen vannacht?”, vraag ik.
“Niet alleen”, zegt Rebbel. “En met Bas dan?” Bas Bos
begint te lachen. “Dat lijkt me een geweldig idee”, zegt
hij. We halen dekens voor als het kouder wordt en

Bas maakt een vuurtje. We blijven kletsen tot het vuur
smeult en dan val ik in slaap.

Vuurtje

De volgende morgen word ik wakker van de zon, die
precies in mijn gezicht schijnt. Ik rek me uit en maak
expres een kreunend geluid, zodat Bas ook wakker
wordt. “Ik heb heerlijk geslapen”, zegt Bas met een
slaperige stem. “We moeten douchen”, zeg ik. “Mijn

/

haar stinkt naar het vuur van gisteren.” “Dat kan wel bij
mij thuis”, zegt Bas.

Douchen

“Nee joh, dat is saai. We hebben buiten geslapen,

dan gaan we ook buiten douchen”, zeg ik. “Maar er

is buiten helemaal geen douche”, zegt Bas. “Weet ik.
Maar wel zo'n sproeier, voor het gras. Als we die aan
een boom vastmaken, hebben we een buitendouche.”
“Hoe verzin jij die dingen toch altijd”, moppert Bas. Ik
ga de sproeier halen en Bas hangt hem op aan een tak
van de grote boom. We draaien het kraantje open en ik
ga eronder staan.

Bibberen

“Lekker?”, vraagt Bas. “B-beetje koud”, bibber ik. “Draai
de kraan maar weer dicht.”

Bas lacht. “Dan ga ik liever binnen douchen”, zegt

hij. “Loop maar mee. Dan maakt Rebbel warme
chocolademelk voor bij je boterham.” “Volgende keer
sluiten we de buitendouche aan op de warmwaterkraan
in de keuken”, zeg ik. Bas begint weer te lachen. “Dat
vind ik een goed idee."



