
Aan: alle jeugdleden van Scouting Pegasus  
 
Betreft: meehelpen 
 
 
 
Beste scoutingleden, 
 
Voordat ik mijn vraag aan jullie stel, zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben 
Samoerai. Ik kom uit Japan. Ik ben vernoemd naar mijn overgrootvader. Hij 
was een echte Japanse krijger. Nu denken jullie vast en zeker dat hij 
voornamelijk aan het vechten was, maar gek genoeg is dat niet zo. Het is 
namelijk ook heel belangrijk voor een krijger om zich schuil te kunnen houden en de vijand heel snel 
op te merken. Om dat goed onder de knie te krijgen, was mijn overgrootvader dagen achter elkaar in 
de natuur. Hij leerde de natuur heel goed kennen door met al zijn zintuigen overal op te letten. Hij 
rook, voelde en bekeek de natuur heel goed en hoorde alles wat belangrijk was. Dat heeft hij mij ook 
geleerd en daarom noem ik mezelf ook wel 'natuurontdekker'. Nu ben ik een paar weken in 
Nederland. Ik ben niet zo maar op vakantie, ik heb van Scouting Japan de opdracht gekregen om met 
leden van Scouting Nederland op pad te gaan en de Nederlandse natuur grondig te gaan ontdekken 
met dezelfde zintuigen die mijn overgrootvader gebruikte. Ik moet namelijk bestuderen of er in de 
Nederlandse natuur net zoveel te beleven is als in de Japanse natuur. En daarbij kan ik jullie hulp erg 
goed gebruiken. 
 
Jullie spelen bij Scouting vast en zeker heel vaak in de natuur. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar 
wist je dat je de natuur ook heel goed kunt voelen, op verschillende manieren? Ik heb jullie leiding 
een natuurontdekkersspiekbrief gegeven. Met die spiekbrief kun je heel veel beleven in de natuur. 
Alles wat jullie beleven en vinden, kan ik gebruiken voor mijn onderzoek. 
 
Willen jullie voor mij die gegevens gaan verzamelen? De leiding helpt jullie wel mee en weet hoe 
jullie dat kunnen doen. Ik zou er in ieder geval erg mee geholpen zijn. 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Scoutinggroeten van 
 

Samoerai 
 


