De grote vogel en haar kinderen

Lang geleden was er eens een grote vogel, die maar één poot, één vleugel en één oog had. De ongelukkige vogel had vijf kinderen. Van vier van de vijf kinderen hield ze erg veel, maar het vijfde kind had een slecht karakter. Dit kind was heel koppig, zocht altijd ruzie en toonde geen respect voor zijn moeder. Hij wilde nooit iets voor haar doen en ontkende zelfs dat de grote vogel zijn moeder was, alleen maar omdat ze kreupel was. Op een dag zei de vogel tegen haar kinderen, dat ze gingen verhuizen en ergens ver weg een nieuw nest gingen bouwen. Ze had een plekje aan de overkant van de grote rivier uitgezocht om het nest te bouwen en ofschoon ze maar één poot, één vleugel en één oog had, wilde ze al haar kinderen één voor één over de grote rivier dragen. En aldus geschiede. Van tevoren had ze elk kind de opdracht gegeven een bepaald lied te zingen terwijl ze naar het nieuwe nest vlogen. Ze begon met het eerste kind en het kind zong:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali -laat ik mij vasthouden aan de veren, zodat ik niet verdrink-
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

De grote vogel flapperde met haar ene grote vleugel, tot ze midden boven de rivier was , waar ze noch de ene, noch de andere oever kon zien. En het kind zong:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

De grote vogel flapperde en flapperde met haar vleugel en zette haar eerste kind neer. Ze keerde terug om het tweede kind op te halen. Toen ze opsteeg om opnieuw de rivier over te steken zong het kind:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali (laat ik mij vasthouden aan de veren, zodat ik niet verdrink)
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

De vogel flapperde met haar vleugel tot ze de andere oever van de rivier had bereikt. Nog twee keer keerde de vogel terug en elke keer zongen de kinderen het lied tot ze het midden en meest gevaarlijke deel van de rivier waren gepasseerd. Ten slotte keerde de grote vogel voor de laatste keer terug om het stoute kind op te halen. Het kind was bang en huilde, omdat het helemaal alleen was. Al zijn broers en zusjes waren weg. Ze waren aan de andere kant van de rivier aan het spelen en lachen. De vogel haalde het kind op en zei dat hij zich stevig vast moest houden aan haar grote veren. De vogel begon te vliegen. Toen ze boven de rivier waren begin het kind te zingen:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

Het kind hield zich vast aan de veren, maar de veren begonnen los te laten. De grote vogel zei dat het kind zich stevig vast moest houden, maar een paar veren lieten al los. Het kind zong:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

Toen ze bij het midden van de rivier kwamen, waar deze het diepst was, kon het kind zich met zijn rechterklauw niet meer vasthouden omdat de veren losgelaten waren. Hij hing nu alleen nog maar aan zijn linkerklauw. De grote vogel zei, dat hij zich stevig vast moest houden en dat zijn broers en zusjes aan de andere kant op hem wachtten. De jonge vogel zong opnieuw:

Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali
Verteller:
Kanyangali nyangali nyangali
Publiek:
Kanyangali ya kanyangali

De vogel vloog en flapperde en flapperde en flapperde, maar ook de veren, die het kind met zijn linkerklauw vasthield lieten los. Het kind viel in het kolkende water en verdronk en hiermee eindigt ook het verhaal. En de moraal van dit verhaal is dat we onze ouders en anderen niet mogen beledigen, ook niet als ze kreupel zijn of een ander gebrek hebben, want morgen kan het onze beurt zijn.
